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Agenda erediensten  

 

 

 augustus 2024 

 

04  Ds. D. Kruijt  Arnhem 

11 Ds. I.A. Padmos  Kaag 

 Dienst van Schrift en Tafel 

18 Ds. B.J.W. Schelhaas  Leiden 

25 Ds. Dinie Eerland-Van Vliet Zierikzee 

 

 september 2024 

01 Ds. I.A. Padmos  Kaag 

 

 

 

 

 

 

 



Maandagenda 

 

04 aug. Inleveren voedsel en geld Voedselbank Katwijk 

  Actie Drop je dopje 

06 aug.         Vergadering Moderamen  

13 aug.         Vergadering Kerkenraad 

01 sept.        Inleveren voedsel en geld Voedselbank Katwijk 

                    Actie Drop je dopje 

03 sept.       Repetities voor de musical wekelijks in  

  de Goede Herder Valkenburg 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Redactie Abonnementen (incl. internet) 

Mariet Jonker        tel. 4072565 Postjaarabonnement € 28,50 

Edith den Otter      tel. 4022244 Jaarabonnement € 17,50 

Liesbeth Visser       tel. 4026468 Internetjaarabonnement € 7,50 

Thea Sterk             tel: 4073711 Verzoeken toezending 

  digitaal maandblad 

e-mail kopijadres keeslies@msn.com 

kopijderank@gmail.com 

Uiterste inleverdatum               
kopij maandblad september 2024                  
maandag 12 augustus                 
vóór18.00 uur naar: 

kopijderank@gmail.com  

emdotter@xs4all.nl 

jonker49@ziggo.nl 

sterkethea@casema.nl 

liesbethvisser48@gmail.com 

Distributie                        
Mieneke Leendertse                                                  

tel: 06-34311363 

                                                                               
 

Redactieadres                
Liesbeth Visser       tel. 4026468        

Vormgeving en opmaak       
jennyroodenrijs@gmail.com               

tel: 06-12588169 

 

 

 

 

mailto:kopijderank@gmail.com
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Lied 326 

 

Van ver, van oudsher aangereikt, 

een woord dat toch niet van ons wijkt, 

nabij en nieuw ons aangedaan, 

weer vlees geworden, opgestaan! 

 

Dit woord komt tot ons op de wind. 

Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 

gehoor bij mensen, onderdak. 

Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

 

Dit woord blijft leven in een lied. 

Waar mensen zingen sterft het niet, 

als adem die de harten voedt, 

als lente die ons bloeien doet. 

     

Dit lied dat onze nacht verstoort 

wordt keer op keer als nieuw gehoord. 

Het breekt zich baan in morgenlicht, 

een nieuwe dag, een vergezicht. 

 

Van ver, van oudsher aangezegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 

een woord, dat onze monden vult, 

een lied, dat Gods gelaat onthult. 

 

O woord, zolang ons toegedaan, 

zet ons opnieuw tot zingen aan: 

gezegend, hier en overal 

die is, die was, die komen zal!  

 

Tekst: Sytze de Vries 
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Ter overweging ___________________________________________ 

 

De zomer is voor veel mensen een mooie tijd, tenminste als het weer 

een beetje meezit. De scholen zijn gesloten voor de zomervakantie. 

Veel mensen gaan erop uit. Om even op adem te komen en zich op 

te laden voor een nieuw seizoen. Deze zomer wordt onze aandacht 

gevraagd, bijna opgeëist, voor allerlei sportevenementen, waaronder 

in het bijzonder het Europese kampioenschap voetbal en de 

Olympische Spelen in Parijs. Voor de liefhebbers altijd leuk om te 

volgen. Dat geldt ook voor mij, voor zover ik dat kan. Maar elke 

keer wordt ik er opnieuw bij bepaald, hoeveel aandacht dat krijgt: 

het winnen, de winnaars. Begrijp me niet verkeerd, het is leuk voor 

hen om dat mee te maken en wij genieten een beetje mee. Zeker als 

ons land iets wint. 

Maar telkens weer voel ik ook het schril contrast met ontelbaar veel 

mensen, die vergeten worden, die geen naam mogen hebben. 

Mensen die in alle eenzaamheid aan hun lot worden overgelaten in 

oorlogen, vluchtelingenkampen, gevangenissen, waar ook ter 

wereld. Eenzaam, misschien zonder familie. Mensen die alleen zijn 

in hun moeiten en zorgen, in hun pijn en verdriet. De ontelbaren die 

we niet kennen. De naamlozen, die over het hoofd gezien worden. 

In ons Liedboek staat een lied over die ‘naamlozen’, lied 647. Het is 

een ‘voorbede’ om te zingen of uit te spreken. Om stem  te geven aan 

hen die geen stem hebben. In het lied wordt een directe link gelegd 

tussen onze gemeente, de gemeenteleden, en de naamlozen. Daaruit 

spreekt solidariteit. We delen bewust of onbewust dezelfde droom: 

gerechtigheid en liefde! 

Misschien goed om juist in deze tijd deze voorbede te lezen (of te 

zingen). 

 

Lied 647 

Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos  

door het leven gaan,  

ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 

wij krijgen een naam. 
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Voor mensen die roepend,  

 tastend en zoekend 

 door het leven gaan, 

 verschijnt hier een teken, 

 brood om te breken: 

 wij kunnen bestaan. 

  Voor mensen die vragend, 

  wachtend en wakend 

  door het leven gaan, 

  weerklinken hier woorden, 

  God wil ons horen: 

  wij worden verstaan. 

   Voor mensen die hopend, 

   wankel gelovend 

   door het leven gaan, 

   herstelt God uit duister 

   Adam in luister: 

   wij dragen zijn naam. 

 

    Tekst: Henk Jongerius 

 

Uit eigen kring_____________________________________________ 

 

Jubilea 

In de maand augustus zijn er twee jubilea te vermelden, die allebei 

op dezelfde dag vallen, namelijk op vrijdag 23 augustus.  

Ton en Janie Verhoog- Schaap zijn dan 40 jaar getrouwd 

(Tijmstraat 27, 2225 RJ Katwijk). Een kroonjaar dat in de 

volksmond ‘Robijn’ wordt genoemd.   

Meindert en Ans Rebel- Brouwer zijn op die dag 64 jaar getrouwd 

(Nachtegaallaan 46, 2224 JH Katwijk). Het is wel geen ‘kroonjaar’, 

maar het is toch heel bijzonder: 64 jaar! 

We wensen Ton en Janie, Meindert en Ans allen een 

gedenkwaardige en mooie dag toe samen met hun dierbaren en veel 

zegen in de tijd die voor hen ligt! 

 

Met hartelijke groet, Iman Padmos 
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Bloemengroet  

De afgelopen weken zijn de bloemen naar de volgende 

gemeenteleden gegaan 

ter ondersteuning of voor een bijzondere verjaardag. (trouwdag) 

 

19 mei  Gijsbert Meijvogel 

26 mei  Elselien de Lange en Titia Broekema 

2 juni  R.B. Andeweg en W. van Rijn 

                     Liesbeth Oort 

9 juni  Guido Meijvogel en Patricia van der Krogt 

16 juni Niek van der Perk 

23 juni Hester Leven 

30 juni Caty v.d.Heiden 

7 juli  Teun van Oosten 

14 juli            Els en Bas van Duyvenbode 

 

Mariet Jonker 

 

Van de Diaconie_________________________ 

 
 

Algemeen 

Vrijwel iedereen geeft bij giften via de bankrekening het 

collectedoel op, een enkeling nog niet. Als het doel wordt 

aangegeven wordt het als collecte-inkomst aan het opgegeven doel 

toegekend en en wordt het niet als algemene gift in rekening 

gebracht voor het quotum. 

 

Collectes in augustus  

  4 aug Eye care Foundation  

11 aug Zomerzending (Kia) 

18 aug Stichting Werkgroep De Ruyter, Rijnsburg 

25 aug Stichting Interplast Holland 

 

  4 augustus Eye Care Foundation 

Eye Care Foundation wil onnodige blindheid en slechtziendheid 

bij mensen in ontwikkelingslanden voorkomen en herstellen.  

Zij doen dit door oogartsen en ander (oogheelkundig) personeel 

op te leiden, apparatuur te doneren en met vrijwillige Nederlandse     
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oogartsen ter plaatse operaties uit te voeren. ECF werkt nauw 

samen met vrijwillige oogartsen, en beschikt over een zeer 

gemotiveerd team. Blinden en slechtzienden in ontwikkelings-

landen hebben het zwaar. In acht van de tien gevallen is blindheid 

het gevolg van staar. Gelukkig is staar vrij eenvoudig te verhelpen. 

Na een korte operatie kan iemand die volledig blind is alweer zien. 

En alles bij elkaar kost een staaroperatie 35 euro! Zie ook 

www.eyecarefoundation.nl 

 

11 augustus Zomerzending (Kia) 

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel 

christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen 

regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het 

belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie 

steunt een bijbelschool, OTS, die hen door middel van trainingen 

meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen 

staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim 

zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel 

jongeren! Zie www.kerkinactie.nl 

 

18 augustus Stichting Werkgroep De Ruyter, Rijnsburg 

Al meer dan 30 jaar zorgt Stichting Werkgroep de Ruyter uit 

Rijnsburg voor hulp aan instellingen en mensen in de armste 

gebieden van Oost-Europa. De laatste 25 jaar concentreert de hulp 

zich voornamelijk op Oekraïne, Roemenië en Kosovo. Regelmatig 

worden er transporten met hulpgoederen georganiseerd naar deze 

landen. De hulptransporten bevatten veel eerste levensbehoeften 

zoals kleding en voedsel, maar ook bijvoorbeeld schoolartikelen. 

Veel hiervan wordt ingezameld onder de bevolking en bedrijven 

van Rijnsburg en de wijde omtrek. Al het werk van stichting 

Werkgroep de Ruyter gebeurt uitsluitend door vrijwilligers. 

Vanwege de oorlog worden naar Oekraïne de goederen tot aan de 

grens vervoerd en daar neemt de eigen bevolking het vervoer over.  

De stichting wordt financieel ondersteund door bedrijven, 

particulieren en verschillende kerken. Donaties worden verder 

verkregen via recepties, inzamelingsacties, sporttoernooien en een 

jaarlijkse veiling. Zie verder: www.werkgroepderuyter.nl 

 

http://www.eyecarefoundation.nl/over-eye-care-foundation/mensen
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27 augustus Stichting Interplast Holland 

Stichting Interplast Holland is een ideële organisatie die zich richt 

op reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden van kinderen 

en (jong) volwassenen met o.a. lipspleten en verminkingen door 

brandwonden. Jaarlijks wordt een aantal teams uitgezonden van 

zeer ervaren Nederlands reconstructief plastisch chirurgen, 

operatieassistenten, anesthesiologen en anesthesiemedewerkers. 

Deze medewerkers nemen vakantiedagen op om voor Interplast in 

het buitenland te werken en ontvangen hiervoor geen enkele 

financiële vergoeding. 

Zie ook de website www.interplastholland.nl 

 

Opbrengst collectes mei en juni 2024  

Hieronder staan de opbrengsten van de diaconale collectes in mei 

en juni. Daarnaast zijn er ook giften ontvangen op de 

bankrekeningen. De giften per bank met opgegeven doel zijn 

verwerkt in de collecteopbrengst. 

 

                 Diaconie     

5-mei Noodhulp (KiA) 81,00 

9-mei Kapel Overduin 88,60 

12-mei Diaconie De Rank 55,00 

19-mei Geen collectes, waren in Kaag 0,00 

26-mei Lilianefonds 60,00 

2-jun HipHelpt 62,00 

9-jun Diaconie De Rank 59,50 

16-jun Grip op de Knip 41,00 

23-jun Werelddiaconaat (KiA) 72,50 

30-jun Diaconie De Rank 73,50 

 

Voor de diaconale taken werd in mei € 87 op de bankrekening 

ontvangen en in juni € 45.  

Voor de voedselbank werd in mei € 35 op de bankrekening 

ontvangen en in juni € 27,50 

 

Hartelijk dank voor alle bijdragen.  

Namens de diaconie, Aaldert Onink 
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HipHelpt 

Armoede en SamenKatwijk   Juni 2024  

 

Diaconieën zijn altijd al gericht geweest op het financieel 

ondersteunen van kerkleden en dorpsgenoten die het moeilijk 

hebben. Armoede is van alle tijden en dus is het er nog steeds.  

Kerken zijn soms in verlegenheid en stellen zich de vraag:  

• Hoe ontdekken we of iemand het financieel zwaar heeft?  

• Hoe voeren we het gesprek over armoede?  

• Wat moet ik doen als we ontdekken dat iemand financiële 

problemen heeft?  

HipHelpt Nederland - in samenwerking met PKN en andere 

organisaties - heeft projecten opgezet die lokale kerken 

ondersteunen bij de signalering en toerusting om inwoners met 

financiële problemen te ondersteunen. Dat doen ze vooral met het 

project ‘Red je het wel?’.  

 

Dit project gaat uit van de “kruis”punten, zoals verlies van werk, 

scheiding of ziekte; deze kunnen leiden tot verandering in de 

financiële situatie van mensen.   

Het project heeft als doelstelling om kerken te helpen bij de 

volgende activiteiten:  

• Bewustwording. Hoe ontstaan financiële zorgen en welke 

gevolgen heeft dat?  

• Bespreekbaar maken. Hoe ontdek je dat iemand financiële 

problemen heeft en hoe maak je dat bespreekbaar?  

• Hulp bieden. Hoe kun je hulp bieden en naar wie kun je 

doorverwijzen?  

 

Samen met GripopdeKnip (de lokale afdeling van 

Schuldhulpmaatje) willen de kerken die hieraan meedoen (zo’n 15 

kerken hier in Katwijk) ervoor zorgen dat we beter zicht krijgen 

op Katwijkers die financiële problemen hebben. Ervaring leert dat 

mensen 3 tot 5 jaar wachten voordat ze hulp zoeken. Als een 

diaken, ouderling en betrokken gemeentelid aan 10 mensen uit 

zijn omgeving de vraag kan stellen ‘Red je het wel?’, dan kunnen 

we als kerken samen een grote bijdrage leveren aan het ontdekken 

van financiële problemen.  
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Meer informatie over het project ‘Red je het wel?’ is te vinden op 

https://schuldhulpmaatje.nl/redjehetwel/  

 

Met instemming van de kerkenraad geef ik u graag -heel kort- in 

de dienst van 8 september een korte toelichting op dit project en 

op ander  werk van HipHelpt Katwijk (En ondertussen, zowel 

vrijwilligers als klusjes: beide kunt u opgeven via internet:  

hiphelpt.nl/Katwijk, of per telefoon  071 203 2194. 

Gerlof Kramer 

 

Musical 

Bericht van  Pastor Rixt de Boer van de Goede 

Herder, Valkenburg 

 

Nog één keer organiseert dominee Koekkoek een 

professionele Bijbels geïnspireerde musical voor en 

door voornamelijk de Open Hof en de Goede Herder. 

De musical gaat over Maria. Regie is in handen van Gerlinde 

Vliegenthart. Maar er zijn nog vele anderen nodig om van dit idee 

een succes te maken. We zoeken koorleden, acteurs, muzikanten 

en mensen met organisatietalent van elk niveau. Iedereen die iets 

kan bijdragen is welkom.  

Repetities vinden wekelijks (m.u.v. vakanties) plaats in de Goede 

Herder Valkenburg op dinsdagavond vanaf 3 september 2024 tot 

en met mei 2025. Per repetitie wordt er een kleine bijdrage 

gevraagd (waarschijnlijk € 2,50). Je kunt je aanmelden via 

mariademusical2025@gmail.com  

ook voor vragen over de musical. Doe mee aan dit verbindende 

feest en geef je op! 

 

Van de PKN_____________________________________________ 

 

Tentoonstelling Christendom en Slavernij.  

Een Nederlands verhaal: Kom deze zomer naar de tentoonstelling 

Christendom en slavernij. Een Nederlands verhaal (29 juni t/m 22 

september 2024) in Museum Catharijneconvent. Aan de hand van 

historische bronnen, hedendaagse reflecties, onderbelichte 

perspectieven en indrukwekkende kunst biedt de tentoonstelling 

mailto:mariademusical2025@gmail.com
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inzicht in de vaak onbesproken relatie tussen het christendom en 

het Nederlandse slavernijverleden. Het christendom had een 

cruciale invloed op het denken over slavernij. Zowel de voor- als 

tegenargumenten werden onderbouwd met de Bijbel. Deze 

geschiedenissen werken door tot op de dag van vandaag. 

Christendom en slavernij werpt nieuw licht op een complexe en 

beladen geschiedenis. Het is de grootste en meest veelomvattende 

tentoonstelling over dit onderwerp ooit. Christendom en slavernij 

bestrijkt alle gebieden waar Nederland in het koloniale verleden 

actief was. Het omspant de periode van 1596 – het moment 

waarop een schip met tot slaaf gemaakten aanmeerde in 

Middelburg – tot nu. Christendom, koopman, staat Nederlanders 

raakten letterlijk met de Bijbel in de hand betrokken bij slavernij. 

Handelaren en predikanten voeren samen uit. Overzees kregen 

dominees vaak enkele tot slaaf gemaakten ter beschikking en veel 

kerken vulden hun inkomsten aan door een plantage te beginnen. 

Families die rijk werden door slavenhandel doneerden flinke 

sommen geld aan de kerk. 2 Ondanks de dominante steun voor 

slavernij waren er in de Nederlandse koloniale periode ook altijd 

tegenstemmen. Welke argumenten gebruikten mensen om het 

christelijk geloof te verenigen met de uitbuiting van anderen, of 

zich daar juist tegen te verzetten? Waarom voelden sommige tot 

slaaf gemaakten zich aangesproken door het christelijk geloof? 

Hoe verliep de interactie tussen de religies van de tot slaaf 

gemaakten en het christendom van de Nederlanders? Welke rol 

speelden de kerken in de uiteindelijke afschaffing van slavernij? 

En hoe wordt er nu naar dit verleden gekeken? Kom er meer over 

te weten in de tentoonstelling. Hedendaagse kunst Naast 

historische objecten is er in de tentoonstelling een belangrijke rol 

weggelegd voor hedendaagse kunst. Met werk van patricia 

kaersenhout, Jörgen Gario, Jerrold Saija, Natasja Kensmil, 

Femke Dix, Nelson Carrilho, Kenneth Aidoo, Remy Jungerman, 

Ruben Cabenda en Dion Rosina. Serana Angelista vervaardigde 

het grafisch ontwerp van de tentoonstelling. Bureau Namelok 

maakte het ruimtelijk ontwerp. In de theatrale 

publieksbegeleiding vertolkt acteur Gustav Borreman in 

samenwerking met theatermaker Mariëlle van Sauers 
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verschillende perspectieven op het onderwerp christendom en 

slavernij. 

  

18 okt 2024 - 26 jan 2025 

Museum Catharijneconvent 

 

Klokgelui op een stille zondagmorgen 

Niet te missen op zondagochtend: het gelui van klokken, als 

uitnodiging om naar de kerk te komen. In veel plaatsen luiden de 

klokken dankzij een elektronisch systeem, maar op sommige 

plekken gebeurt het nog met de hand. De luiders houden van het 

machtige geluid van ‘hun’ kerkklokken. 

 

 

 

‘Het is een ambacht dat vraagt om techniek’  

“Het had niet veel gescheeld of het handmatig luiden van klokken 

in Utrecht was verdwenen. Gelukkig stak een groep padvinders 

hier in 1979 een stokje voor met de oprichting van het Utrechts 

Klokkenluiders Gilde. Dat is nu zo populair dat we een wachtlijst 

hebben.   

Ik vervul twee rollen: ik luid de klokken en ik ben luidmeester. 

Dat is een soort dirigent die via gebarentaal – want je kunt elkaar 

niet verstaan bij zoveel decibel – duidelijk maakt wie wanneer 

moet gaan luiden, en of er harder of juist zachter aan het touw 

getrokken moet worden.   

Het is een misverstand dat luiden alleen maar trekken aan een 

touw is. Het is een ambacht dat vraagt om techniek. Niet alleen 
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om klokken van soms wel 1.000 kilo in beweging te krijgen, maar 

ook om een mooie harmonie te krijgen.  

Het gilde luidt op verschillende locaties in Utrecht de klokken, 

waaronder veel kerken. De bekendste is de Domtoren, die heeft 

wel veertien klokken. Dan zijn heel veel variaties mogelijk: van 

wat meer mineur in de Vastentijd bijvoorbeeld tot vrolijke 

combinaties op feestdagen. Sommige klokken zijn eeuwenoud. 

Het voelt heel bijzonder om door het luiden zo’n stukje 

geschiedenis  

tot leven te brengen.”  

 

 

Roosters 

          Ouderling         Diaken  

04 aug Rob van Vreedendaal Martine Petitjean 

11 aug Henk de Mooij Aaldert Onink 

18 aug Henk de Mooij Lia Tjabringa 

25 aug Hans Verhoog Cocky Freke 

01 sept Hans Verhoog LiaTjabringa 

 

   
Vervoersdienst  
 

04 aug Kees Visser                      071-4026468 

11 aug Mariet Jonker                   071 4072565 

18 aug Hannie Ouwehand           071-4027357 

25 aug Wim Leendertse              06 20447221 

01 sept Thea Sterk                       071-4073711 
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Gedicht  

Mens zijn is…… 

medemens willen zijn 

bij en naast de ander 

deelgenoot zijn 

van vreugde en verdriet 

van onzekerheid 

van blijdschap en herstel 

 

Mens zijn is….. 

vechten met de ander 

bidden met de ander 

eigen grenzen aanvaarden 

leren spreken 

leren zwijgen 

samen delen 

samen weten: 

je hoort bij elkaar 

 

Mens zijn is….. 

ogen en oren hebben 

om elkaar te ontdekken 

iedere dag opnieuw 

voeten om nar elkaar te gaan 

handen om te geven 

en te helpen 

een hart te hebben 

om elkaar lief te hebben 

 

Daarom…. 

leer spreken 

leer zwijgen 

verdraag, troost 

en accepteer 

leer vergeven 

het verkeerde 

in de ander  

en in jezelf 

Mens zijn 

Kunstwerk 

Mariëlle Braanker 



 

assessor, 

predikant         

Ds. I.A. Padmos                    tel. 06-37431510       

Julianalaan 31, 2159 LC Kaag 

imanpadmos19@gmail.com

preses, 

ouderling

J.P. van Duijvenboden           tel: 06-53577388 

Zeehosplein 73, 2225 MJ Katwijk 

c.westhoek@gmail.com

scriba,    

diaken

A. Onink                                    tel: 4031533 

De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg 

derankkatwijk@gmail.com

ouderling, 

voorzitter 

college 

kerkrent-

meester

H. de Mooij                           tel. 06-23976255 

Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk

kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com

ouderling J.P. van Duijvenboden tel: 06-53577388

ouderling 

ledencontact

E. den Otter                                tel: 4022244 

van der Meerhof 27, 2221 LA Katwijk 

emdotter@xs4all.nl

ouderling 

kerkrent-

meester

N. van der Perk                           tel: 4022649 

Waterbospad 64, 2231 JK Rijnsburg

ouderling 

kerkrent-

meester

H. Verhoog                                  tel. 4077780

Pr. Hendrikkade 147, 2224JT Katwijk

fam_verhoog@ziggo.nl

ouderling

C. Visser                                     tel: 4026468

Piet Heinlaan 13, 2224 TE Katwijk

ouderling

R. van Vreedendaal              tel: 06 53937414  

Vliet ZZ.26, 2231 GJ Rijnsburg

voorzitter   

diaconie,      

PR en werving

F. Spaink                               tel. 06 11194525 

Frans Halsstraat 10, 2231 BV Rijnsburg

diaken

M. Petitjean,                                tel: 4022089 

Commandeurslaan 12, 2223 BB Katwijk

penning-

meester

A. Onink                                     tel: 4031533 

De Poel 84, 2231 TK Rijnsburg 

derankkatwijk@gmail.com

diaken

C. Freke                                     tel: 7851905 

Patrijsstraat 10, 2225 PP Katwijk

diaken

L. Tjabringa                         tel: 06 34015564 

Johannes Vermeersingel 14 2231 BT Rijnsburg

Mutaties en adreswijzigingen doorgeven aan scriba

Moderamen

Diaconie:  Raborek. NL 37 RABO 0331816504                                      

t.n.v. Diaconie Hervormde gemeente De Rank, Katwijk

Ouderlingen

Diakenen



 
 

 

 

Erediensten  

Iedere zondag, aanvang 10.00 uur in de Aula van het Andreas College  

(lokatie Pieter Groen), 2221 SZ, telefoon 4024201.  

Ingang: Helmbergweg 10 (Rijnsoever Oost)  

• zingen uit Het Nieuwe Liedboek –Zingen en bidden in huis en kerk  

• gebruik Nieuwe Bijbelvertaling 2004  

• ringleiding voor slechthorenden  

• beluisteren van de erediensten via de website:  

   http://derankkatwijk.protestantsekerk.net/  

   onder de knop uitzendingen  
• kerk diensten volgen op www.kerkdienstgemist.nl Katwijk,  

  de Rank  

• gespreksgroepen  

Kerkenraad: de vergaderingen zijn elke tweede dinsdag van de maand 

in Overduin, Nachtegaallaan te Katwijk  

Financieel 

admini-

strateur

algemene 

financiële 

zaken

H. de Mooij,                          tel. 06-23976255       

Vuurbaakplein 8, 2225 JB Katwijk 

kerkrentmeestersderankkatwijk@gmail.com                   

Vrijwillige bijdragen, collectebonnen en giften: 

NL14INGB0004239929

t.n.v. Herv. Gemeente "De Rank", Katwijk 

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de 

ouderling van dienst.

Vellen van 20 bonnen ter waarde van € 30,-              

Koster

opname   

audio CD 

eredienst

M. Zuijderduijn,                           tel. 4025519        

Zandbank 23, 2221 VZ Katwijk

Leden- 

administratie

cantor

organisten

predikanten Vacant

algemeen W. Spaink-Krijger,                 tel. 06 54334609

koffie E. van Duijvenbode-Hartog            tel. 4013766

bloemen N. van Delft-Nelisse,                     tel. 4012420

T. Sterk,                                     tel. 4073711

M. Jonker-van Beelen,                 tel  4072565

Werkgroep                  

zending en diakonaat

L. Visser                                     tel. 4026468

PR

Vervoersdienst

Roosters

C. van Delft,                                 tel. 4012420            

Asterstraat 11, 2223VG Katwijk                     

cvandelft@hetnet.nl

http://derankkatwijk.protestantsekerk.net/

